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Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van      Juli :  editie 2024 

 

 

Voorwoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie 

Inmiddels zijn we al midden in de zomer en is de natuur zich aan het herstellen 
van het vele water en veel te weinig zon. Het is altijd verbazingwekkend om te 
zien, dat na een paar warme dagen, bloemen en vooral de vaste planten een 
groeispurt krijgen en hun mooie kleuren laten zien. Ook de bomen en struiken, 
alles ziet er alweer heel groen uit.  De vele slakken, die werkelijk ieder klein 
plantje opeten, laten zich nog niet verjagen en om je heen hoor je van iedereen 
geklaag. Op de 24e juni van dit jaar, liepen ze zelfs over de stoep, terwijl het 
warm weer was en we van een  zomer vuurtje zaten te genieten. Jammer genoeg 
is het voor de landbouw en fruitteelt niet een kwestie van wat zomerse dagen en 
alles doet het weer. De boeren lopen mega achter en vele gewassen zullen dit 
jaar niet meer voor de herfst en winter tot volledige groei zijn gekomen.  
 
Bij Present in Vriendschap kijken we gewoon terug op een goed voorjaar, met een 
uitstapje naar het stedelijk museum, een bezoek aan de Vogelopvang, koffie 
gesprekken, nieuwe mensen en een nieuwe vrijwilliger. Ook in dit voorjaar 
hebben we van een paar mensen afscheid moeten nemen. In deze nieuwsbrief 
vindt u weer een mooi interview, een boekentip, een pareltje en de gebruikelijke 
informatie over een aantal wetenswaardigheden, waaronder ook het 10-jarig 
bestaan van De Achtertuin. Veel leesplezier  
 

Welkom 

 
 

 

 

 

Betsie 

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er weer 3 nieuwe mensen bij ons aangesloten en 
verwelkomen wij Patricia Bielen, die als vrijwilliger begonnen is. Haar wensen wij 
veel succes. 
Soms moeten onze vrijwilligers helaas ook stoppen. We hebben dan ook afscheid 
genomen van Willem Eeckelaar en Gerti van Steen. Zij zijn allebei in de 
lappenmand geraakt en moeten nu aan hun eigen gezondheid werken.  
Gerti is 8 jaar vrijwilliger geweest en via Jan Monden bij onze organisatie 
gekomen. Willem was nog niet zo lang bij ons, maar sommigen hebben hem ook 
al gezien bij de verschillende uitstapjes. We bedanken ze voor hun inzet en we 
wensen hen allebei vooruitgang en vooral veel levensgeluk in de toekomst.  

Overleden 

 

 

 

Bep Dircken           20 maart 2024 
Bep was al jaren bevriend met Nanny (onze vrijwilliger). Ze woonden dicht bij 
elkaar en trokken veel met elkaar op. Graag liet Bep zich o.a. meenemen naar 
bijvoorbeeld het Turfschip, om lekker te eten met een groep andere mensen. 
Toen ze wat meer in de lappenmand terecht kwam, trok Nanny aan de bel en zo 
kwam ook Annie af en toe op bezoek en ook Corry Aarts hoorde erbij. In een 
kleine kring is er een mooi afscheid gevierd. Bep was 93 jaar.  
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Betsie Netten  

 

Annie Aerts Brans.         28 maart 2024 
Toen ik Annie leerde kennen, woonde ze nog samen met haar Peter. Ze was al 
aardig aan het kwakkelen, maar ik had niet meteen een vrijwilliger. Het mooie 
was, dat Margje Willeboordse, die ook bij Present hoort, haar kende van vroeger 
op de Leur. Zij vond het leuk om af en toe op bezoek te komen. Helaas is Annie 
meerdere keren gevallen en kon ze niet meer thuis blijven wonen. De laatste tijd 
heeft ze op Contrefort gewoond, waar Peter haar vaak bezocht. Ze is 86 jaar 
geworden.  
 
Clasine van Eekelen       14 april 2024  
Zeven jaar geleden leerde ik Clasine kennen. Een five, kordate dame, die nog 
zelfstandig woonde. Ze had al een rijk leven achter zich, maar was nog volop 
geïnteresseerd in het leven. Ze hield alles bij van de familie, mensen om haar 
heen en ook de politiek kreeg veel aandacht, maar ze was ook alleen. De eerste 
vijf jaar trokken we er veel op uit, naar het museum, naar kerstvieringen, naar 
mijn bloemenpluktuin, naar een concert bij de Heineken fabriek en samen een 
Bossche Bol eten. De laatste twee jaar werd haar gezondheid steeds brozer en 
werden de uitstapjes beperkter. Tot het laatste toe was ze helder en hadden we 
veel gesprekken. Tenslotte is ze rustig ingeslapen. Afgelopen juli zou ze 94 jaar 
worden. We hadden een warme vriendschap en haar interesse in alles wat 
Present in vriendschap te bieden had, hield ze nauwkeurig bij.  

 

Adrienne Sprenkels  

Cor van Meer -Ernest     25 april 2024 
Dierbare herinneringen heb ik aan mijn contact met mevr. Cor van Meer - Ernest. 
Ongeveer anderhalf jaar ben ik vrijwilligster voor haar geweest. Samen wandelen 
en lekker naar buiten daar kon zij erg van genieten, even in het centrum een 
kopje koffie drinken en niet alleen zijn. Maar ook thuis hadden we het gezellig en 
maakte zij voor mij een heerlijk kopje thee en daar had ze altijd wat lekkers bij. 
Cor was een lieve vrouw die genoot van alle contact. Met veel liefde heb ik dit 
voor haar gedaan, helaas is zij overleden. Zij heeft een warm plekje in mijn hart 
en ik koester de tijd, die we hadden samen.  
Rust zacht lieve Cor 

Leestip 

 

ISBN: 9789059656000 

 

Betsie 

Voor de zomer een kleine leestip! Het betreft het boekenweekgeschenk van dit 
jaar, een boek wat je cadeau krijgt van de boekhandelaren: “ De Chabotten "  
 
Het boek gaat dus over de familie Chabot en is door hun samen geschreven.  
Wellicht kent u een van deze familieleden wel. Vader Chabot is schrijver, zijn 
vrouw is arts, en dan zijn er nog 4 zonen: Sebastiaan, Maurits, Splinter, Storm en 
niet te vergeten, heel belangrijk, hun hond.  
Ieder hoofdstukje wordt door één van de familieleden geschreven en ook de 
hond krijgt zijn verhalen ( die worden door zoon Splinter verteld ) . Ieder 
verhaaltje is zo aandoenlijk, dat je meteen verder wil lezen. De familie heeft 
namelijk nogal een vreemd leven. In huis komen geen buitenstaanders en 
wanneer een van de zonen een vriendin krijgt, komt zij geblinddoekt, alleen op 
de kamer.  Ofschoon iedereen al lang de deur uit is, zijn ze een hechte familie en 
delen ze zeer regelmatig lief en leed en gaan ook samen nog op vakantie. Het 
mooiste hoofdstukje vond ik het afscheid van de hond, waarvoor het hele gezin 
speciaal naar huis komt. Tot het laatst wordt de hond, geaaid, vertroeteld…. Zo 
zou iedereen wel afscheid van het leven willen nemen.  
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Leestip vervolg 

Blog van Machteld Huber :  De laatste 1000 dagen, hoe doe je dat goed !  

https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/de-laatste-1000-dagen-hoe-doe-je-dat-goed/  
 

Machteld Huber, arts en onderzoeker, is in Nederland een bekend 
persoon geworden door haar studie naar Positieve Gezondheid. 
Haar gedachtengoed gaat erover, dat je, door veel ruimer te kijken 
naar gezondheid, mensen meer regie kunnen krijgen over hun 
leven. Niet alleen je lichamelijke klachten bepalen of het goed met 
je gaat, maar er is veel meer wat van invloed is, op een goed leven. 
Wie wil nu patiënt genoemd worden !  

 
In haar studie heeft ze ontdekt, dat er zes  belangrijke invalshoeken zijn, die maken of je je goed voelt. 
Dus ook zes gebieden waaraan je als persoon, maar ook met je hulpverleners aan kan werken.  
Denk aan: hoe gaat het met je lichaam, hoe voel je je mentaal ( je gedachten en gevoelens) is er 
zingeving in je leven, ervaar je nog kwaliteit van leven en belangrijk kan je nog mee doen aan je 
dagelijkse functioneren. 
Positieve gezondheid heeft in Nederland veel aandacht gekregen en wil dat vanuit de zorg, de nadruk 
voor mensen meer gaat over betekenisvolle ervaringen, veerkracht en eigen regie in plaats val alleen 
maar aandacht voor de ziekte en haar klachten.  
 
In het Blog schrijft Machteld al sinds 2022 over onderwerpen als: ont-spullen - verhuizen - goed slapen - 
oud worden - vermoeidheid - afscheid nemen van vrienden - dementie …. etc 
Iedere paar maanden komt er weer een nieuw klein verhaaltje, waardoor je zelf ook zin krijgt om ermee 
aan de slag te gaan. De blogs lopen nog steeds en er zijn inmiddels al 18 stuks verschenen. 
 
Het idee voor deze blogs was, dat we bij de pasgeboren kinderen heel veel aandacht besteden aan het 
slagen van een mooi en prachtig leven. De eerste 3 jaren van een baby zijn zo belangrijk, van de juiste 
voeding, omhulling, slapen en liefdevolle ouders en grootouders.  Waarom dan ook niet op de 
zogenaamde laatste 3 jaren van je leven, net zoveel aandacht en toewijding voor de ouder wordende 
mens.  
 
Tip: 
Ben jij geïnteresseerd, maar kan je niet meer op internet, vraag dan aan iemand die dat wel kan, de 
verhaaltjes even uit te printen, of voor te lezen. Het zal vast en zeker ook mooie gespreksstof zijn. Veel 
plezier  

Uitstapje naar het 

Stedelijk museum  

 
 

 

 

 

Betsie Netten 

Het was een drukte bij de Balie van het stedelijk museum in Breda, toen in een 
half uurtje tijd, zo’n 40 enthousiaste mensen van Present het gebouw 
binnenkwamen. Met rollators en een rolstoel en vooral veel blije gezichten 
werd het museum bezocht.  De tentoonstelling was dan ook meer dan de 
moeite waard, de geschiedenis van de Nassaus, maar ook de prachtige kleding 
en zelfs schilderijen van Oekraïense kunstenaars. Daar waar de een, werkelijk 
alles bekeken had, was de ander al wat eerder in bij de koffie kamer beland, 
waar ook een heerlijk taartje natuurlijk niet ontbrak. Chapeau voor alle 
vrijwilligers, die iedereen opgehaald en thuisgebracht hadden. Niemand had te 
klagen, behalve degene die net even verkeerd reden.  
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Koffiedrinken met mensen van Present  

 
In januari waren we begonnen met 1x per maand koffiedrinken bij het museum: “tijd van je Leven” bij 
het hofje op de Markt. Er kwamen nog niet zoveel mensen en inmiddels zijn we veranderd van locatie 
naar 1x per maand op de woensdag middag bij de Kapel aan het Odekerkpad.  
Vanaf 13.30 - 15.00 uur ben je daar van harte welkom, om een kopje koffie te komen drinken.  
Er is altijd iemand van ons aanwezig.  
 

Kom alleen of met je vrijwilliger en voel je vrij om ook iemand anders, die 
erg alleen is mee te brengen.  
De volgende data zijn :  

• Woensdag 7 augustus  

• Woensdag 4 september.  
 

Eerdaags besluiten we of en waar we weer verder kunnen gaan koffiedrinken.  
De koffie is gratis en een vrijwillige bedragen aan Present is natuurlijk altijd van harte welkom.  
 
Marjon vertelde dat het de afgelopen keer bij De Kapel in het Oderkerkpark erg gezellig was. Barbara 
van De Kapel gaf ons een heerlijk kopje koffie en thee met wat lekkers erbij! Er waren een paar mensen 
en  er kwamen leuke gesprekken op gang zoals  over leeftijd. Marjon zelf 69 jaar oud, dacht “ik hoef 
geen 90 of 100 te worden” . Maar als een 90 jarige mevrouw dan vertelt, “ik vind alles nog zo leuk en ik 
wil nog zoveel doen! “ Dat zet je dan wel aan het denken. Dit is maar een voorbeeld van een mooi 
gesprek als je zomaar op een middag gezellig bij elkaar zit. 
Tot ziens 
Namens het bestuur en de werkgroep  
 

Bestuur 
Present in Vriendschap bestaat inmiddels al heel wat jaartjes. We zijn gegroeid 

en steviger in onze schoenen komen te staan, door steeds meer samen te 

werken met andere organisaties. Denk aan het deelnemen in de coalitie één 

tegen eenzaamheid, met Surplus en haar service van de website Etten Leur 

voor Elkaar,  met de mensen van buddy hulp en mantelzorg. 

Samen doen we prachtige dingen.  Groei betekent niet persé dat we steeds 

méér mensen bereiken, maar groei in de kwaliteit die we kunnen bieden.  

Vriendschappen, waar u over kunt lezen bij de kleine berichtjes over mensen 

die gestorven zijn, laten zien, hoe betekenisvol een vrijwilliger kan zijn, maar 

ook hoe dit wederzijds werkt.  

Langzaam kijken wij al uit naar november 2025,  

want dan bestaan we als organisatie 10 jaar. 

Dat gaan we natuurlijk heel graag vieren. 
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Pareltjes  

 

Een parel is de naam voor een bijzonder voorwerp, gemaakt door 

weekdieren ( zoetwaterparels bijv. ) Wie kent niet zo’n mooie parelmoeren 

ketting. Wanneer iets heel bijzonder is, kan je het ook een ‘ pareltje ‘ 

noemen. Weet u van een van onze deelnemers of vrijwilligers een pareltje, 

dan horen wij dat graag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betsie 

 

Vorige nieuwsbrief kon je over twee mooie ‘pareltjes ‘ iets lezen. De hobby 
‘vogeltjes ‘van Theo en het zingen van An ( op 95 jarige leeftijd ) werden 
genoemd.   
 
Deze keer gaat het pareltje over mevr. Dé Demouge, die dit jaar ook al 90 jaar is 
geworden.  
Al 27 jaar speelt zij bridge en nog steeds is ze 2x in de week te vinden bij 
wijkgebouw de Linde. Met twee verschillende vaste partners, allebei genaamd 
Ria, heeft ze een gezellige ochtend, natuurlijk met veel anderen. Gezelligheid en 
een fijne partner zijn wel voorwaarden om het vol te houden, vertelt ze.  
 
Destijds voordat De aan het bridgen begon, merkte ze dat ze veel dingen vergat 
en besloot ze het bridgen te gaan leren. Ze volgde een cursus en heeft deze 
hobby - sport daarna niet meer losgelaten. Ze heeft nooit berouw gehad van 
deze keuze, zegt ze.  
 
Het gebouw van de Linde is niet altijd de plek geweest waar het bridgen destijds 
begon. Een mooi verhaal is wel, dat voor de bouw van dit nieuwe gebouw, een 
prachtige lindeboom moest verdwijnen. Ter herinnering aan de boom, is het 
gebouw “ De Linde “ genoemd.  
 
Ik heb vaak gemerkt dat De zeer trouw is aan het bridgen, ze zal het niet snel 
voor een of ander uitje laten schieten, maar de komende twee weken krijgt er 
toch iets anders wat ook belangrijk is voorrang: 
 
“ Een opfriscursus voor automobilisten “ 
 
Deze  cursus vindt plaats in de Linde, op twee dinsdagochtenden en wordt 
verzorgd door de ANWB. Naast twee theorielessen waar natuurlijk ook alle 
nieuwe borden en regels besproken worden krijg je ook een echte autorijles, 
om alles in de praktijk te oefenen. Tenslotte mag je ook een ( zogenaamd ) 
officieel afrijden, met een examinator. ( dat volgt dan later een keer op een 
zaterdag )  Of je dit examen nu wel of niet goed haalt, het heeft geen invloed op 
je rijbewijs, maar is natuurlijk wel een fijne manier, om te weten te komen, of je 
nog veilig rijdt en nog een paar jaartjes door kan, of dat de tijd aanbreekt om te 
stoppen.  
 
Chapeau voor De 
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Interview 

 Franca Rijnders, die in maart van dit jaar 90 jaar is geworden, is ruim 3 jaar 
geleden bij Present in Vriendschap gekomen. Samen met haar vrijwilligster 
Lea, zag ik ze bij het koffie momentje in het Hofje, waar we met elkaar aan 
de praat raakten. Franca vertelde dat in het museum ook wat spullen van 
haar oude winkel lagen. Mijn oren, op zoek naar een leuk interview, waren 
natuurlijk meteen wijd open en zo spraken we bij haar thuis verder over 
die tijd van de winkel. 
 
Voor mensen uit Etten-Leur zal de winkel, die zij samen met haar man 
heeft gehad zeker bekend zijn:  Fa. Huybregts, op de hoek van de Markt en 
de Stationsstraat, waar nu een andere zaak is. 
 
Al in 1890 is deze winkel begonnen door de oma van haar man, Mevr. van Haperen, die van  
“de Leur”  kwam. Ze stond bekend onder de bijnaam: Kee-mam, omdat ze zo’n mooie volle borsten had. 
Toen ze trouwde kwam de naam Huybregts tevoorschijn en zo is het gebleven.  
Een winkel met textiel, kleding, kortom alles wat met stof te maken had.  
 

De winkel bestond dus allang, voordat Franca en haar man, die 
overnamen. Drie generaties hebben de winkel bestierd. Het 
was de tijd, dat mensen op de pof hun spullen kwamen kopen, 
om daarna op zondag onder het genot van een kopje koffie en 
een beschuitenbol, hun gekochte spullen te betalen. Nog tot 
1995 bleef de winkel op de zondagochtend hiervoor open. Op 
een goed moment had zoonlief de knip op de deur gedaan en 
hield de zondagsopening op.  
 
 

 
Doordeweeks, ’s morgens al om 8 uur, tot laat in de avond kon je nog aanbellen voor een klosje garen, 
een lapje stof of wat je maar onverwacht nodig had. Het waren lange dagen.  
De winkel kende vooral veel vast klanten. 
 
Er bestond in die tijd zelfs al een automaat voor het huis, waar je nylons kon kopen. Wanneer je 
nylonkous stuk was, had de winkel ook nog een service, waarbij je ladders kon laten ophalen. 
Nylonkousen bestaan nog steeds, maar nu vaak als een panty. In die tijd kon je nylons vastmaken aan 
een speciaal stukje stof, dat om je lijf zat: “ een jarretel “. 
 
Het was ook nog de tijd van “de gulden”  en een computer was nog lang niet in zicht. Voor de aankoop 
van de textiel bezochten zij beurzen en kwamen vertegenwoordigers langs van het bedrijf : ‘Samen sterk 
“. Stof werd besteld en kwam in kisten per trein aan. Wanneer de bestelling op het station arriveerde, 
moest je zelf als winkelier je spullen gaan ophalen.  
 
Rond 1995 is de winkel helemaal verbouwd en is het assortiment overgegaan op kinder- en baby kleding 
waarvoor de winkel alles in huis had : 
hemdjes, borstrokjes, teddy - luiers met veiligheidsspelden, jurkjes en pakjes, maar ook ledikantjes 
konden worden besteld. In de winkel kon je de folders bekijken en daarna werden de spullen bij de 
groothandel besteld en thuisbezorgd. In die tijd werkte Franca volop in de winkel, de kinderen waren 
klein en in het huis was een oppas en iemand voor de poets.  
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Samen met haar man, deden ze de boekhouding, destijds nog met 
het tabellarisch kasboek en natuurlijk deed de accountant de 
aangifte voor de belastingen.  
 
Ondertussen veranderde de tijd en er kwam steeds meer 
concurrentie door de opening van het winkelcentrum. Een stomerij 
depot kwam bij de winkel en er was ook nog een zaak in Breda. 
Tenslotte is de winkel verkocht en is haar man bij Palthe gaan 
werken.  
 
Franca zelf groeide op in een gezin van 3 jongens en 2 meisjes.  
De vader van Franca was een ‘commissionair in aardappelen en zo 
mocht Franca vaak mee, naar de grote verkoopplek van de Holland 
America lijn en de beurs in Rotterdam. Haar moeder was vooral 
huisvrouw, maar had graag gestudeerd. Ze was altijd heel actief, 
net zoals Franca nu ook nog steeds is. Toen Franca volwassen werd, 
vond haar vader een leuke knul voor haar, die tenslotte ook haar 
partner werd. Samen met hem kregen ze twee jongens en een 
meisje. Inmiddels zijn dit 50-ers en zijn er natuurlijk ook 
kleinkinderen.  

Franca studeerde voor lerares handvaardigheid. Ze heeft een korte tijd voor de klas gestaan, want 
eenmaal getrouwd, mocht je niet meer voor de klas. Ze hebben op veel verschillende plekken in Etten 
Leur gewoond.  
 
Franca is nog steeds actief, ze loopt met haar rollator als een kievit. 
Jammer genoeg is haar man al lang geleden overleden, maar met 
haar ene zoon gaat ze er regelmatig op uit. Hij komt haar ophalen en 
dan bezoeken ze menig museum. Haar andere zoon valt af en toe 
binnen en ook haar dochter ziet ze iedere vrijdag. Ze bellen dagelijks 
even met elkaar.  Ondanks haar fysieke klachten aan handen en rug 
laat Franca zich niet kisten. Een goed boek lezen en goed gezelschap 
doen wonderen.  En vertellen kan ze volop.  
In het museumpje ligt nog een rol inpakpapier, van de fam. 
Huybregts,  uit de oude tijd.                                                                                         Eerste winkel 1890 
 
Betsie Netten. 
 

Het  

Oecumenische 

inloop huis 

 

Zoals in de Bode en/of De Stem te lezen was, heeft deze inloop na 35 jaar haar 
activiteit moeten stopzetten, tot groot verdriet van de mensen die deze inloop 
al jaren draaien en bezoeken.  
Gelukkig is er een mooie doorstart gekomen, die op 3 september begint aan de 
Baai : Lucaserf 4.De gastvrouw Rayza  en een aantal  vaste vrijwilligers verhuizen 
mee. Het wordt weer een mooi welkom, voor alle gasten. Het is een mooie 
gelegenheid voor onze Presentvragers om eens te gaan kennismaken. 
Wij wensen deze nieuwe  inloop veel succes.  
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De Achtertuin 

10 jaar 
 

 

Het was een zeer natte dag, toen op zaterdag 26 mei De Achtertuin haar 10-
jarige bestaan vierde. De Achtertuin ziet er werkelijk prachtig uit, met veel 
bloemen, een vijver, een Maria-grot, en natuurlijk ook het Babbelbankje van Jan 
Monden (de oprichter van Present in Vriendschap) De tuin stond op deze dag 
vol met verschillende kraampjes en ook een podium met muziek ontbrak niet. 
Ondanks de natte voeten was het erg gezellig en hebben wij van Present in 
Vriendschap (Jan van ons bestuur was ook aanwezig) er natuurlijk ook met een 
kraampje gestaan en zagen we verschillende mensen van Present op bezoek 
komen.  
 
Tip: 

De tuin is voor iedereen toegankelijk, voor mensen met dementie en ook 
mensen met een zichtbeperking zijn er speciale dingen gemaakt en 
georganiseerd. 
Iedere dinsdag middag vrije inloop van 13.30 - 16.00 uur. ( t/m 15 oktober )  
De koffie staat klaar. 
Op 10  augustus is er een “Maria - viering”  
Op 8 september is er “Kunst zoekt Kunst” 
Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van De Achtertuin. 

UP gesprekken 

 

 

Plaats 

Wijkgebouw De Gong 

Inloop vanaf 13.45 

uur 

 

 

Aanmelden kan door 

te bellen naar  

076-2082200 of 

mailen naar 

leman.citak@surplus.

nl 

Tijdens de UP! koffie groepsgesprekken delen we verhalen over dingen die 

ertoe doen als je ouder wordt. 

Met behulp van open vragen, ingebracht door een getrainde gespreksleider, 

hebben we het over thema’s als afscheid, familie en ons ouderlijk huis. 

Het zijn geen ‘zware’ gesprekken, we hebben het er gewoon eens over. 

Een luisterend oor aan tafel kan herkenning, inspiratie en steun bieden. 

Schuif aan en praat mee! Een gesprek duurt ongeveer 1,5 uur. Er is koffie en iets 

lekkers en deelname is gratis. Je bent van harte welkom. 

De komende groepsgesprekken gaan we de volgende thema's bespreken: 

 

 Donderdag 12 september 14.00-15.30 uur 

 Thema:  Mijn ouderlijk huis 

 Donderdag 26 september: 14.00-15.30 uur 

  Thema:  Spijt 

 Donderdag 10 oktober: 14.00-15.30 uur 

  Thema:  Geheimen 

 Donderdag 24 oktober:14.00-15.30 uur 

   Thema:  Ik 

 Dinsdag 19 november:14.00-15.30 uur 

  Thema:  Tijd 

 Dinsdag 3 december: 14.00-15.30 uur 

   Thema:  Geluk 

 Dinsdag 17 december: 14.00-15.30 uur 

  Thema:  : Hoop 

mailto:leman.citak@surplus.nl
mailto:leman.citak@surplus.nl
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Vogelopvangcentrum 

Zundert 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karien 

Met een  mooie groep mensen gingen we 10 juli op bezoek  bij het 
Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Tijdens het nuttigen van een bakje 
koffie werd een presentatie gegeven over de in en outs van de opvang. Er 
komt heel wat kijken bij zo’n organisatie als deze voordat de dieren na de 
gezondheidscheck bij binnenkomst weer op vrije “poten”  komen, wat 
uiteindelijk het doel is. 
 

De opvang bestaat sinds 1980. Per jaar komen er zo’n 6000 inheemse dieren 
binnen. Dit gebeurt via de dierenambulance, de vogelkastjes of de 
vooropvangcentra  in de regio.  Het merendeel bestaat  uit een diversiteit 
aan vogels maar ook egels en  eekhoorns zijn veel geziene gasten. Als 
bijzondere gast is de bever ook in beeld. De uitheemse dieren die 
binnenkomen gaan naar stichting AAP en worden daar verzorgt. De  
oorzaken van de gewonde en zieke dieren zijn o.a. zwerfvuil, prikkeldraad, 
vishaken, aanrijding of vergiftiging. De organisatie bedruipt zich door giften 
van donateurs, sponsoren en acties. 
  
Er werken 120 vrijwiligers  die de zorg van de dieren verlenen, de tuin 
onderhouden, zorgen  voor het technische gedeelte, bij de publieksdienst en  
als ondersteuning o.a. in de horeca.  
  
Na de presentatie gingen we de tuin en de aanwezige dieren bewonderen. 
Sommige dieren blijven door omstandigheden in de opvang. 
Het was een mooie rondleiding en het zag er picobello uit. We boften met 
het weer deze middag. Als afsluiting konden we nog lekker van een drankje 
genieten op het terras en gingen onze mensen tevreden huiswaarts. Al met 
al een geslaagde middag dus. 
 Voor wie hier nog nooit is geweest, het is een aanrader. 
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Tenslotte 

Wij hopen, dat u genoten heeft van deze nieuwsbrief. Weet u meer mensen die deze nieuwsbrief graag 

willen lezen, laat het dan weten, want we verspreiden hem ook per mail. Op onze website: 

www.presentinvriendschap.nl kunt u ook eerdere nieuwsbrieven teruglezen.  

Deze nieuwsbrief is verzorgd door Jan Engbers en Betsie Netten 

 

 

Graag nodigen wij U uit voor een High Tea op zaterdag 28  september  

bij wijn- en aspergeboerderij De Santspuy, Zandspui 45, 4873LZ Etten-Leur. 

 

 

 

 

 

U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Net als vorig jaar mag U een gast meenemen, vriend, familielid,  buurvrouw, die graag kennis wil maken 

met Present in Vriendschap.  Voor u is de lunch gratis. Voor uw gast vragen wij een bijdrage van € 12,50. 

Wij verzoeken u het bedrag voor uw gast voor 15 september a.s. over te maken op rekening NL90RABO 

0318 0270 97 t.n.v. Present in Vriendschap. 

Aanmelden via tel.nr. 0619393973 of presentinvriendschap@gmail.com voor 15 september. Heeft U 

dieetwensen, maak dit dan kenbaar bij ons. 

Graag zien wij u op 28 september. 

 

Interesse in Present in Vriendschap 

 

We staan open voor alle nieuwe mensen, die behoefte hebben aan vriendschap en aandacht.  

We kijken uit naar nieuwe vrijwilligers. 

Presentinvriendschap@gmail.com                      0619393973 

We worden zeer blij, wanneer u ons financieel wil ondersteunen. 

Elke bijdrage is van harte welkom 

NL 90 RABO 0318 0270 97 

http://www.presentinvriendschap.nl/
mailto:Presentinvriendschap@gmail.com

